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Beste Vrienden van de Alkmaarse Synagoge, 
 

Betreft: Nieuw op te richten Progressief/Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar 

Inleiding 
Op 2 juli 1997 werd de Stichting Alkmaarse Synagoge opgericht.  
De doelstelling was om met aankoop van het gehele complex aan de 
Hofstraat de voormalige synagoge alsmede het bijgebouw weer in ere te 
herstellen en haar joodse karakter terug te geven.  
Na vele jaren van onderhandelingen met Gemeente, woningbouwcorporatie, 
stichtingen, instellingen en heel veel inzet van particulieren kon in 2011 de 
Alkmaarse synagoge weer een joods (te)huis worden. 
Een huis waarin sjoeldiensten, feest- en gedenkdagen gehouden konden 
worden en daarnaast vele culturele activiteiten plaats konden vinden. Waar 
vanwege de continuïteit extra aandacht bestaat voor jeugd, jongeren en 
jonge gezinnen. Kortom de Alkmaarse synagoge had, voor het eerst na de 
donkere dagen van de Sjoa, weer een eigen plaats in Joods Nederland 
veroverd. 
 
Volgende stap 
Zoals wij in ons vorige informatiebulletin al schreven heeft het bestuur 
van de Alkmaarse Synagoge (SAS) u gevraagd uw wensen en voorkeuren 
kenbaar te maken met betrekking tot de oprichting van een Joods 
kerkgenootschap (een kehila). De uitkomst van dit onderzoek leverde op 
dat het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ), de koepel 
van Progressief Liberaal Joodse Gemeentes in ons land het beste bij onze 
situatie zou passen.  
 
Commissie ‘Toekomst’ 
Om deze grote stap voor te bereiden stelde het zittende bestuur van de 
SAS de 'Commissie Toekomst' aan met de opdracht om de vorming van 
een kerkgenootschap, een kehila, alsmede de aansluiting bij het NVPJ te 
realiseren.  
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Nu is het woord aan u! 
Nu deze belangrijke stap gezet is en de eerste contouren zichtbaar worden 
van een op te richten Progressief of Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar 
(de naam mag de ledenvergadering van de nieuw op te richten gemeente 
zelf bepalen), is het woord of beter gezegd de daad aan u, te weten de 
toekomstige leden van deze kehila. 
 
De basis van een solide, degelijke, maar vooral levensvatbare Joodse 
Gemeente Alkmaar moeten de leden nu zelf leggen en dat betekent dat 
wij van u vragen om aan te geven of wij op u kunnen rekenen om als 
potentieel lid, in deze historische en prachtige eigen sjoel, de nieuwe 
kehila te willen steunen.  
 
De financiën  
Het hebben van een 'eigen' Joodse Gemeente kost geld. Daarvoor gaan de 
leden contributie betalen. In principe zal het lidmaatschap van de nieuw 
op te richten gemeente niet afwijken van de gebruikelijke 
contributieheffing zoals die gehanteerd wordt door vrijwel alle Joodse 
Gemeentes in ons land. Maar zoals wij in ons vorige IB al schreven, uw 
nieuwe kehila heeft u daarmee ook veel te bieden, zoals: 
 
a. sjoeldiensten; 
b. gelegenheid geven voor een choepa (huwelijksinzegening), bat- en bar 
mitswa, brit mila (besnijdenis), lewaja (begrafenis); 
c. lezingen en bijeenkomsten; 
d. het uitgeven van geschriften, al dan niet digitaal; 
e. joods onderwijs; 
f. alle andere activiteiten, die kunnen bijdragen aan de vorming en 
instandhouding van een levendige Joodse gemeente. 
 
De gemiddelde contributie in de kleinere gemeentes in ons land is, 
afhankelijk van het inkomen, ongeveer € 350,-- per jaar, maar natuurlijk 
kan dat op basis van uw belastbaar inkomen lager of soms ook wel hoger 
zijn. Het zijn echter maar voorlopige cijfers, het reële lidmaatschapbedrag 
zal ook hier definitief door de ledenvergadering worden vastgesteld, maar 
het geeft u hier alvast een indicatie.  
 
Wilt u reageren ? 
Natuurlijk is het belangrijk om te weten dat u meedoet aan de oprichting 
van een goede en levensvatbare eigen kehila in Alkmaar. 
Wij hebben daarvoor een speciaal e-mailadres geopend, waarop u kunt 
reageren. Graag horen wij of u meedoet, maar ook als hierover nog 
vragen heeft of u zit met een opmerking…. U kunt het ons allemaal laten 
op weten op ons speciale e-mailadres: 
 
toekomst@ljgalkmaar.nl  
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Stichting Vrienden Alkmaarse Synagoge 
Een belangrijk deel van de Vrienden van de SAS zal niet in aanmerking 
kunnen komen voor aansluiting bij een op te richten Joods 
kerkgenootschap. Deze vrienden wil de SAS een alternatief bieden in de 
vorm van een Stichting Vrienden van de Alkmaarse Synagoge. Daarmee 
kunnen ook donateurs, sponsoren en sympathisanten behouden blijven 
voor de SAS. Ook van deze vorderingen zullen wij u op de hoogte houden 
en u tijdig laten weten hoe en op welke wijze u blijvend de Alkmaarse 
synagoge kunt blijven steunen. 

 
 

Namens de Commissie Toekomst  
Chanan Aronson, voorzitter                              Jaap Duizend, secretaris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
 
Jaap Duizend, 
Secretaris Commissie Toekomst 
E: toekomst@ljgalkmaar.nl 

 


