
NIEUWSBRIEF 

 

    CHANOEKA editie      
Beste vrienden van de Alkmaarse synagoge, 

Het einde van 2020 komt alweer in zicht. Tijd om terug te blikken, maar met 
name om vooruit te kijken.  
Dit jaar had de corona pandemie ons allemaal in de greep. Naast het feit dat 
corona veel persoonlijk leed heeft veroorzaakt, heeft het ook grote invloed op 
onze activiteiten. En nog steeds zijn we niet af van dit akelige virus.  
Zo heeft de Alkmaarse synagoge dit jaar vrijwel geen culturele activiteiten 
kunnen organiseren en hebben we geen groepen scholieren en volwassenen 
kunnen ontvangen voor rondleidingen in onze sjoel. Daarmee konden we 
helaas ook geen bijdrage leveren aan de broodnodige voorlichting over 
discriminatie en antisemitisme.  
Ook de gezamenlijke viering van Joodse feestdagen en het houden van 
sjoeldiensten konden fysiek niet plaatsvinden. Een enkele keer hebben we een 
dienst via een Zoom-verbinding kunnen houden. 
Deze maand vieren we het Joodse feest Chanoeka.  Het feest staat ook wel 
bekend als het feest van de lichtjes of inwijdingsfeest. Onze voorzitter Loes 
Citroen gaat in deze nieuwbrief hier verder op in. 
 

Expositie Stephanie Peper 

De mooie expositie van werken van Stephanie Peper in de Alkmaarse 
synagoge is verlengd. Zie voor uitgebreide informatie over deze expositie 
onze website.                    

                                                       
 

Uitgave 9 
Nov. 2020 

דוד תיב תסנכ תיב     Beet David Synagoge te Alkmaar 
 
 SAS-Nieuwsbrief 
  Stichting Alkmaarse Synagoge 

 

U bent op alle vrijdagen van 
11.00 tot 15.00 uur t/m 18 
december 2020 welkom om deze 
expositie gratis en coronaproef te 
bezichtigen. Wel graag van 
tevoren aanmelden op 
info@alkmaarsesynagoge.nl  

 



 

Chanoeka 

Een bijdrage van Loes Citroen.  

Beste vrienden van de Alkmaarse synagoge.  

Chanoeka is in aantocht en daarom refereer ik graag aan een stukje tekst van 
mijn openingstoespraak op 15 december 2011: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vieren wij met Chanoeka. 
De grote menora die destijds in de Tempel stond, was door de Grieken 
omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten 
de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Een van hen vond echter nog 
een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te 
laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd opnieuw 
ingewijd. De priesters moesten op zoek naar meer ritueel gezuiverde olijfolie 
om de menora te laten branden, maar konden die niet vinden. De volgende dag 
was het kruikje echter opeens weer vol. De volgende dag gebeurde hetzelfde 
en zo ging het acht dagen lang. Op een miraculeuze wijze was de kleine 
hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje dus voldoende voor acht dagen, de 
tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren. Dat is het wonder 
van Chanoeka. Tot op de dag van vandaag vieren wij Chanoeka. Dit jaar 
begint Chanoeka op vrijdag 11 december en duurt tot vrijdag 18 december. 

‘Op de voorgevel van de synagoge staat de tekst van de 
profeet Haggai, die slaat op de herbouw van de eerste 
tempel te Jeruzalem en luidt: 

De luister van dit huis zal groter zijn dan van het vorige. 
Het is een overwinningstekst, maar de tekst doet ook pijn, 
want laat ons voor de zoveelste keer beseffen, hoe 
kwetsbaar we zijn  
onder de volkeren. 

 

 

 

 

 

Maar de tekst drukt ook vreugde uit. Na bijna 70 jaar zijn 
we terug hier in Alkmaar. We hebben weer een eigen huis. 
En de stad Alkmaar heeft er een prachtig monument bij 
gekregen. En ik spreek daarom ook de wens uit dat dit 
voort mag duren tot in de lengte van dagen. 
Langzaam komen de dagen van Chanoeka eraan. Het feest 
van het licht, en dinsdag is de eerste dag Chanoeka. 
Het feest herinnert ons aan de herinwijding van de tweede 
tempel in Jeruzalem. 
Het is prachtig dat de ingebruikname van de Synagoge 
samenvalt met Chanoeka.’ 



 

Het is traditie om met elkaar acht dagen lang de chanoekia (achtarmige 
kandelaar) aan te steken. Iedere dag wordt er een kaarsje extra aangestoken tot 
dat alle acht kaarsjes branden. Ook is het traditie om bepaalde gerechten te 
eten die bereid worden in olie en die ons doen herinneren aan het wonder van 
de olie. Wij geven elkaar ook cadeautjes met Chanoeka.   
 

Chanoeka-viering op 13 december a.s.   

Op zondag 13 december a.s. vindt er onder leiding van Dan Cohen een 
Chanoeka-bijeenkomst plaats. Live in de Alkmaarse synagoge. Aangezien het 
de vierde avond Chanoeka is, zullen er 4 kaarsjes worden aangestoken. Dan 
Cohen zal uitleg geven over de viering, die om 19.00 uur begint. Helaas kan 
een beperkt aantal geïnteresseerden de bijeenkomst bijwonen. Dus wilt u erbij 
zijn met het aansteken van de grote Chanoekia buiten, meldt u dan op tijd aan. 
S.v.p. aanmelden per e-mail aan info@alkmaarsesynagoge.nl  
 

Reorganisatie Stichting Alkmaarse Synagoge 

Om de Alkmaarse synagoge ook in de toekomst een blijvend aantrekkelijke 
rol te laten vervullen, is in een van de vorige nieuwsbrieven gemeld dat het 
bestuur overweegt om de huidige organisatiestructuur te wijzigen. Zie voor 
verdere informatie onze Nieuwsbrief uitgave 7, 2020 op onze website. 
Inmiddels is een commissie aan de slag om de toekomstplannen verder uit te 
werken. Het bestuur is verheugd om te melden dat Tamar Korthof, Chanan 
Aronson en Koos Hollmann bereid zijn gevonden om in deze commissie 
zitting te nemen naast de 2 bestuursleden van de SAS Gustavo Reisenstadt en 
Jaap Duizend. De commissie zal worden bijgestaan door een rabbijn, een 
vertegenwoordiger van het Nederlands Verbond Progressief Jodendom en een 
communicatie-deskundige. 
In een volgende nieuwsbrief hopen we u te informeren over de vorderingen. 

 

Adoptie sjoelbank 

Jeroen Reuven Bours uit New York heeft een van onze sjoelbanken 
geadopteerd ter nagedachtenis aan zijn in 2014 overleden broer Eric Bours z”l. 
Jeroen laat ons weten dat hij het bewaken, beschermen en stimuleren van 
Joods leven door de Alkmaarse synagoge bijzonder waardeert. 
 

           
  
 

De door Jeroen Bours 
geadopteerde sjoelbank met 
het mooie plaatje ter 
herinnering aan zijn broer 
Eric. 



 

 

 
 

 

Oproep van onze voorzitter 

Voordat de stichting Alkmaarse synagoge werd opgericht zocht ik 
ondersteuning bij mensen die de oprichting van de stichting Alkmaarse 
synagoge een warm hart toedroegen. Ik vroeg hen, als ze het eens waren met 
de oprichting van de stichting, 25 gulden over te maken. Echt, iedereen heeft 
hier positief op gereageerd. 
Net als bij veel andere culturele instellingen trekt corona ook een zware wissel 
op de inkomsten van de SAS. In navolging van de oproep bij onze oprichting 
doe ik u allen een verzoek: 

 
Doneer a.u.b. €25,-  

 
voor de instandhouding van de Alkmaarse synagoge 

 
Laten wij er met elkaar ervoor zorgen dat de chanoekia ook in de Alkmaarse 
synagoge kan blijven branden en schenk de Alkmaarse synagoge aan het eind 
van dit moeilijke jaar dit mooie Chanoeka cadeau. Met uw steun gaat dit 
lukken en vieren wij nog vele jaren Chanoeka met elkaar samen in 
gezondheid. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL46 INGB 
0007 7780 10 of door middel van het scannen van de QR-code onderaan deze 
nieuwsbrief. Het bestuur is u dankbaar! 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting Alkmaarse Synagoge 
 
Blijf ons steunen en draag bij aan onze gemeenschappelijke toekomst! 
 

                                                                                                   

Contact 
Adres 
Stichting Alkmaarse Synagoge 
Hofstraat 15-17 
1811 EV ALKMAAR  
E: info@alkmaarsesynagoge.nl 
W: http://alkmaarsesynagoge.nl 

Bestuur 
Loes Citroen | voorzitter 
Henk Scheelings | secretaris 
Jaap Duizend | penningmeester 
Sabina Frogel | bestuurslid 
Gustavo Reisenstadt | bestuurslid 

RSIN: 806779019 
KvK: 41241931 
IBAN: NL46INGB0007778010 

Wilt u ook een sjoelbank adopteren als blijvende herinnering 
ter gelegenheid van een vreugdevolle of droevige gebeurtenis 
in uw leven? Neem dan gerust contact met ons op. 


